
 

 

 

Zeewolde, 5 januari 2024 

 
 
Beste vrienden,  

Langs deze weg wil ik samen met u terugblikken op het afgelopen jaar 2023. Ondanks de wereldwijde 

crisis is ons werk in India, tegen de verdrukking in opnieuw gegroeid. Met recht kunnen we zeggen dat 

onze God “alle dingen doet meewerken ten goede”, zoals u ziet in deze brief.  

De Gospeltrucks  

Sinds het begin van 2023 hebben we 40 Gospeltrucks die zo’n 25x per maand per truck uitgaan. Dat 

betekent zo’n 1.000 samenkomsten per maand. In elke samenkomst zagen we een gemiddelde van rond 

de 250 mensen die een keuze voor Jezus maakten. Dat zijn er in India alleen al zeker 3 miljoen geweest. 

We zijn God ongelooflijk dankbaar dat Hij voorzien heeft in de middelen en de mensen om dit mogelijk 

te maken. We zijn zo dankbaar voor iedereen die daarbij geholpen heeft.  Maar we kijken vooruit! 

Zie hier een promo filmpje van de Gospel-trucks.  

De oogst is rijp om binnen te halen in 2024 

Ook dit jaar willen we ons inzetten om weer zoveel mensen te bereiken met de verlossende boodschap 

van Gods liefde. Met de hulp van City-Bibles hebben we ook veel bijbels kunnen uitdelen. Ook dit jaar 

kunnen we wel weer 500.000 bijbels gebruiken. Ik vraag u mee te bidden voor wijsheid en tact vanwege 

de vijandige beleid van de autoriteiten. Vorig jaar is ook een van onze rekeningen door hen geblokkeerd 

waardoor ons werk stagneerde omdat we geen geld konden sturen. Gelukkig hebben we via een 

bevriende organisatie onze fondsen toch kunnen sturen. Bidt dat God ons beschermt en we ons 

gezegende werk kunnen blijven doen zolang het dag is.  

Noodhulp voor de cycloon-slachtoffers  

Afgelopen jaar hebben we drie noodhulp projecten mogen doen. Een in Manipur, waar een bloedige 

vervolging plaatsvond (beeldverslag in Engels). En een verschrikkelijke overstroming in Himachal, Noord-

India. En recentelijk een grote cycloon in het gebied waar wij werkzaam zijn, in: Tamilnadu en Chennai. 

Dankzij een grote donatie hebben we met onze 10 nieuwe trucks zeker 10.000 slachtoffers kunnen 

evacueren en helpen van een noodhulp-pakket.  

“Rafael Life Care Hospitaal” en klinieken voor de melaatsendorpen  

Maar er is nog meer. Het ziekenhuis waarmee we in 2022 begonnen zijn te bouwen is klaar. Deze maand 

(januari 20240 ga ik met de hoofdsponsor naar India om dit ziekenhuis officieel te openen. Daarmee 

kunnen we heel veel mensen in deze achtergebleven gebieden helpen met adequate medische zorg. 

Dezelfde sponsor heeft ons ook geholpen om 12 klinieken te bouwen in de melaatsendorpjes. Ook die 

zullen we in januari ‘24 gaan bezoeken. De kosten om deze klinieken draaiende te houden bedraagt 

€500,- per kliniek per maand. Hiervoor zoeken we nog sponsors. Wilt u helpen? Zend dan hier uw 

donatie m.v.v. “melaatsen-kliniek”. Dank u!  

 

 

https://youtu.be/h-5EFUcDwwc?si=tV7G4jeRh4PtmZLE
https://www.abbachildcare.org/uploads/7/8/2/6/7826556/manipur_violence.pdf
https://www.abbachildcare.org/uploads/7/8/2/6/7826556/abba_outreach_in_manipur.pdf
https://www.abbachildcare.org/uploads/7/8/2/6/7826556/hulpverlening_bij_de_overstromingen_in_himachal_pradesh_door_abba._kopie.pdf


 

 

 

 

De sponsorkinderen  

Sinds de start van Abba Child Care hebben we bijna 2500 kansloze kinderen een hoopvolle toekomst 

mogen bieden. Ruim de helft van hen zijn de afgelopen jaren overgedragen aan betrouwbare partners in 

Orissa, Andhra-Pradesh en Rajasthan. Zelf hebben we ons geconcentreerd op Tamil Nadu waar we nu 

1287 kinderen hebben ondergebracht bij adoptieouders die via ons landbouwproject, in hun eigen 

levensonderhoud kunnen voorzien. Voor het geadopteerde kind krijgt het gezin een bijdrage van de 

Nederlandse sponsors. En zo hebben we dankzij alle sponsors nu al 1287 kinderen een hoopvol 

toekomst mogen bieden. Heel hartelijk dank daarvoor!  

 

Overige projecten  

Verder zijn er zo’n 100 weduwen die we ondersteunen, de naaischooltjes, het onderwijs aan kinderen, 

het landbouwproject, het kippen en geiten project, de waterputten, de mobiele medische zorg in de 

dorpjes, de noodhulp enz. Enfin, te veel om op te noemen. Het is onvoorstelbaar als ik terugdenk aan 

hoe onze God in al deze noden heeft voorzien, terwijl ik zelf niet eens naar India kon reizen.  Maar dat 

gaat nu snel veranderen, want ik ga weer naar India! 

Bezoek aan onze projecten in India 

In de tweede helft van januari 2024 zal ik met een team naar India afreizen. We gaan alle projecten 

bezoeken, de sponsorkinderen, de scholen, het landbouwproject, de weduwen, de kerkjes en de 

Gospeltrucks. Ook gaan we een aantal evangelisatie activiteiten doen met de trucks en we hopen 

daarbij ook weer heel veel mensen te bereiken met de boodschap van Gods liefde. Zie hier een prachtig 

promofilmpje van de vorige keer. Bidt u mee voor een grote oogst? Dank u! Te zijner tijd zal ik u verslag 

doen van deze reis, maar voor wie mee wil kijken, hoop ik dagelijks een update op mijn facebook te 

zetten, zodat u een beetje kunt meekijken.  

 

Heel hartelijk dank!  

Tot slot wil ik aan het begin van dit nieuwe jaar, al onze donateurs, sponsors, bidders, vrienden en 

supporters van harte bedanken voor hun liefde, hun gaven, bemoedigingen, hun inzet, hun donaties en 

hun gebeden. Met de hulp van onze God en onze vrienden zullen we ook in het komende jaar in dit 

spoor verder gaan. Tot slot wens ik u allen, mede namens mijn Indiase partner Kingsly Lazarus, de zegen 

van onze Hemelse Vader toe voor 2024…, totdat Hij komt! 

 

 Jaap Dieleman – Abba Child Care 

https://youtu.be/oCJ9_RLgUOU?si=ZEhrmva8F1GePGAQ

